
 

 

 

Kennen jullie mij nog? 

Ik ben Lotje Lamotje.  

Je weet vast nog dat ik heel graag lees. Mijn belangrijkste 

hobby? In een hoekje met een boekje! 

Lezen maakt mij gelukkig. 

Je raadt het, de Jeugdboekenmaand is voor mij een feest! 

 

Weet je wat mij ongelukkig maakt? Ik word boos en 

verdrietig als jullie slordig omgaan met boeken. Dat wil ik 

niet. Daar kan ik niet mee om. 

Daarom zal ik jullie in de loop van de jeugdboekenmaand 

regelmatig een tip geven om zorgzaam met boeken om te 

gaan.  

Maar jullie kunnen vast ook zelf al enkele tips bedenken! 

Tot de volgende keer! 

 

Liefs, 

Lotje  



 

 

 

Weet je wie ik ben? 

Ik ben Lotje Lamotje.  

Ik lees heel graag. Ik word blij als ik lees. 

Lezen is voor mij een feest! 

 

Maar soms word ik boos.  

Ik word boos als je niet goed voor je boek zorgt. Dat wil ik 

niet. Daar kan ik niet mee om. 

Weet je wat? 

Ik geef je soms een tip om goed voor je boek te zorgen!  

Ken jij zelf al een tip? 

Tot de volgende keer! 

 

Liefs, 

Lotje 

 


