
 

 

 

Dag lieverds 

 

Zo, we zijn al aan de tweede tip! 

Heb jij soms ook boeken met ezelsoren? Zo van die 

opgekrulde hoeken? Heel slordig! Dat zie ik helemaal niet 

graag.  

Soms zie je ook mensen die een hoekje omplooien om te 

weten waar ze zitten in een boek. Ik gruw ervan! Daarvoor 

heb je toch bladwijzers! 

Met een rijmpje kun je mijn tip misschien beter onthouden: 

 

 

 

 

 

Nette groet van jullie  

Lotje 

P.S.: Weet je de eerste tip nog? 

Een boek met ezelsoren? 

Daar wil ik niet van horen! 



 

 

 

Dag dag 

 

Zo, hier krijg je nog een tip! 

Kijk eens naar de hoek van je boek. Is die hoek mooi plat 

en recht? Dan zit je goed! 

Of zit er een krul in de hoek? Of een plooi? 

Zo een plooi noemen we een ezelsoor. Dat is niet net!  

Dat zie ik echt niet graag!  

Let jij nu ook goed op dat je geen plooi of vouw in de hoek 

van je boek maakt? 

Ik schrijf het nog eens met een rijm: 

 

 

 

 

 

Nette groet van  

Lotje 

 

Ik zie een boek als een cadeau 

en ik behandel het ook zo! 

Een boek met ezelsoren? 

Daar wil ik niet van horen! 


